
Zwerven met een kameel door de Sinaïwoestijn is geweldig! 

De Sinaïwoestijn is voor mij een fantastisch gebied waar ik al zo’n  20 keer ben geweest. 

Je vindt er enorme bergketens en rotspartijen waar je ook op kunt klimmen, zodat je 

een blik hebt op schitterende vergezichten. Deze woestijn kent een mooie afwisseling 

van zandvlakten telkens omzoomd door gebergten, die vaak door de eeuwen heen 

door wind zijn uitgesleten en mooie reliëfs vertonen waar je urenlang naar kunt kijken.  

Opvallend is de stilte, de zuivere lucht en het gevoel van tijdloosheid. Je ervaart het. 

Als je een dag de woestijn ingaat is dat natuurlijk mooi, maar wanneer je, zoals ik 

meerdere aaneengesloten dagen door de woestijn trekt, dan ga je pas aarden met het 

gebied en valt ieder besef van tijd weg. Je denkt niet meer aan morgen of wat dan ook. 

Niets hoeft meer, je bent er en dat volstaat. Geen wonder, dat mensen in zo’n om-

geving vaak de betrekkelijkheid van alles inzien en zich ongemerkt afvragen wat ze nog 

met of in hun leven zouden willen. 

Eenmaal per jaar ga ik weer naar de Sinaï terug en dan neem ik ongeveer 15 mensen 

met me mee. Iedereen krijgt een eigen kameel en die wordt zo opgezadeld, dat het 

past bij je gestel, zodat je comfortabel zit. Zelf bepaal je ook of je wilt zitten of lopen. 

De kameel blijft iedere dag tijdens de trektocht alleen voor jou beschikbaar. Als je loopt 

dan kom je na verloop van tijd in een cadans terecht en zie je zogezegd niet veel meer 

van je omgeving. Als je op een kameel  zit, dat zie je telkens het landschap van alle 

zijden en heb  je een mooi brede blik.  

We lopen ongeveer 80 kilometer in zes dagen, stapvoets met vriendelijke en 

behulpzame bedoeïenen, onze kamelenbegeleiders. Onderweg stoppen we 

om koffie of thee te drinken, tijdens de lunch worden platte broden gebakken 

en in de namiddag komen we bij onze overnachtingslocatie aan. Je zoekt alvast een 

plekje uit waar je op een matje en in je slaapzak in de openlucht onder de sterrenhemel 

wilt rusten. 

Rond zes uur valt de duisternis in, het avondeten wordt bij het kampvuur genuttigd. 

Een kok zorgt voor lekker eten. Daarna komt er koffie/thee en tegen negen uur zijn we 

gewoon moe van het continue in de buitenlucht zijn en zoeken we de slaapplek op. ’s 

Morgens rond half acht is er een prima ontbijt waar dagelijks een lekker gekookt of 

gebakken eitje bij hoort.  

Voorafgaand aan de trektocht hebben we al door twee fraaie canyons gelopen en een 

oase bezocht. Na de woestijnsafari wandelen we  twee dagen rond en op de Sinaïberg. 

Vanaf de top van de berg van Mozes, zien we de schitterende zonsopkomst. We 

bezoeken het eeuwenoude klooster, waar we ook twee keer overnachten.  Vervolgens 

krijg je daarna alle gelegenheid om te snorkelen in zee om de prachtige onderwater- 

wereld te zien. Flaneer tenslotte in het gezellige Dahab aan de Golf van Akaba waar je 

ook bij aankomst in de Sinaï overnacht. Ga je een keer mee? 

Op www.johnbartels.nl vind je mooie foto’s en informatie. 
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